In de week gelegd 42-25, 12-10-2025, Buiten en Binnen
2 Koningen 5,14-17; 2 Timoteiis 2,8-13; Lucas 17,11-19

De NOS meldde (02-10-2025) dat in Australié steeds meer
zonnebrandcrémes uit de schappen verdwijnen vanwege onvoldoende
bescherming. Onze huid biedt weerstand tegen ziekte, hitte en kou, en
heeft verzorging nodig. Maar ook ons ‘binnenwerk’ is heel belangrijk.
Een gezond samenspel van beide is van levensbelang!

In de eerste lezing zoekt de Syrische generaal Nadman door tussenkomst van de profeet Elisa
genezing van zijn noodlottige huidziekte. Zeven keer moet hij zich onderdompelen in de
rivier de Jordaan. Hij komt er gereinigd uit. Nadman biedt Elisa een geschenk aan, maar deze
weigert, want niet hij maar de Heer geneest. Dan vraagt de generaal om wat aarde, zodat hij
thuis op een stukje van het ‘Beloofde Land’ God offers kan brengen. Nu blijkt dat niet alleen
Nadmans lichaam maar ook zijn zie/ genezing heeft gevonden. Hij heeft zijn hart voor God
geopend en staat voortaan anders in het leven. Hij is veranderd in een gaaf mens!

Net als de zieke Nadman zit ook Paulus op dood spoor. Gevangen genomen voor zijn geloof
in Jezus, verkondigt Paulus: voor God bestaan geen grenzen, en zegt hij dat het woord van
God zich niet in de boeien laat slaan. Immers, God is bron van leven en wil dat delen met
ons. Dat toonde Hij in de verrijzenis van Jezus, mens zoals wij. Paulus vervolgt: Als wij met
Jezus gestorven zijn, zullen wij met Hem leven. Gedoopt in dit geloof voedt dit in ons de hoop
op genezing. Het verlost ons van wanhoop en kondigt de komst van licht, lucht en ruimte in
ieders leven aan.

Met deze boodschap trekt Jezus door het Joodse land en vindt
gehoor. Op een dag roepen van grote afstand tien melaatsen hem om
ontferming. Jezus zegt dat zij zich moeten laten zien aan de
priesters; onderweg worden zij gereinigd! Toch keert slechts één van
de tien terug om Jezus te bedanken. Die vraagt waar die andere
negen zijn. Waarom zijn zij niet teruggekeerd zijn om God eer te
brengen’? Dan horen we dat het slechts een vreemdeling is, die
terugkeerde. Dit doet denken aan Nadman uit de eerste lezing. Jezus
zegt tegen de genezen man: Sta op en ga heen, uw geloof heeft u

gered. Tussen beide vreemdelingen blijkt een zielsverwantschap te
bestaan. Van buiten en binnen van zijn beiden als nieuw.



